
Sylvia Andriessen

1938 - 2024



Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 
van ons Moeke tijdens de uitvaartdienst in de kerk 

van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum aan de Nieuwstraat,
op zaterdag 27 juli 2024 om 14.00 uur.

Rouwadres: Familie Peeters - Andriessen
 p/a Begrafenissen Hensen
 Stationsstraat 98, 2910 Essen

Begrafenissen Hensen  Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

Omringd door de liefde van haar kinderen is op 20 juli 2024

 in het wzc De Bijster te Essen van ons heengegaan

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Zij leeft voort in de harten van:

Aansluitend leggen we haar te ruste bij ons vokke
 in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Zij werd geboren te Kalmthout op 5 juni 1938.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren 
achteraan in de kerk, zaterdag vanaf 13.40 uur.

Sylvia Andriessen

Ludo Peeters († 2023)

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Christine en René Peeters - Van der Linden
                              Anne en Jonas
                                                  Lotte
                              Dominique en Mike
                                                  Olivia, Aaron
                              Pascal en Nicole

Marc en Monique Peeters - Van Hooydonk
                              Fleur en Lander
                              Lobke
                              Iris en Frederick
                                                  Liah, Satine, Armin, Fédor
                              Evi en Thierry
                                                  Jaro, Onas, Liene

Gerda en Marc Peeters - Van den Bergh
                              Rob en Gitte
                                                  Oscar
                              Ben en Adrienne

Luc en Marjolein Peeters - Schuermans
                              Lars
                              Wannes

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

Achter je ligt een leven van werk en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen van jou doet zo’n pijn.

De families Andriessen, Peeters,
                      Van Ginneken, Willemsen.


